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RITUELEN - HET HEFT IN EIGEN HAND

Waarem wij onze eigen rituelen ontwerpen -

een kleine geschiedenis

Aids heeft nog maar een zeer korte geschiedenis. Het is maar
zo'n twintig jaar geleden dat de ziekte ontdekt werd en een
naam kreeg.

Maar in die jaren heeft aids een enorme invioed gehad.
Natuurlijk op de levens van mensen die ermee te maken kre-
gen, maar daarnaast ook op onze samenleving als geheel.

Wij weten allemaal hoe veel ellende aids (heeft) veroorzaakt.
Daarnaast -en juist omdat het zo overweldigend is- heeft aids
tot een enorme creativiteit en levenskracht geleid. Als bij geen
andere ziekte is er een gemeenschap ontstaan die dingen zelf
in de hand heeft genomen, die traditioneel aan 'specialisten’
voorbehouden waren: artsen moesten ineens uitleg geven aan
mondige patiénten die zelf wilden beslissen; buddies namen
de zorg voor zieke maatjes op zich; begrafenisondernemers
zagen zich geconfronteerd met mensen die hun eigen ideeén
en wensen hadden; dominees en priesters verloren hun
monopolie op begrafenisrituelen.

Deze zelfredzaamheid was enerzijds een noodzaak omdat
door de discriminatie van mensen met hiv/aids veel gebruike-
lijke steun wegviel. Anderzijds pasten de standaardprocedures
ook niet bij de mensen om wie het ging: onder de mensen met
hiv/aids waren in de begintijd veel jonge, vrijgevochten homo's
die al een coming out achter de rug hadden en daarbij geleerd
hadden voor zichzelf op te komen.

Door deze samenloop van omstandigheden is onze samenle-
ving veelkleuriger geworden in haar rituelen. Ook oma van
zesentachtig krijgt tegenwoordig kindertekeningen mee in het
graf, terwijl twintig jaar geleden kinderen zelfs nog weggehou-
den werden bij begrafenissen.



Een rijkdom aan herdenkingsrituelen

In de jaren vé6r de combinatietherapie was hiv/aids onlosma-
kelijk verbonden met sterven en rouwen. Omdat de onderlir-
ge banden veelal heel hecht waren is er, naast de nieuwe open-
heid bij begrafenissen en crematies, ook een eigen herden-
kingscultuur ontstaan.

Wij hebben al sinds 1985 de jaarlijkse Aids Memorial Day met
zijn aangrijpende rituelen, zoals het noemen van de namen en
het oplaten van de ballonnen. Sinds kort vindt deze Memorial
navolging in een jaarlijkse, landelijke herdenkingsbijeenkomst
voor mensen die een geliefde aan kanker hebben verloren.
Ook hebben wij wereldwijd de traditie om quilts te maken:
doeken waarop de nabestaande(n) de naam en iets heel per-
soonlijks voor een geliefde overledene bevestigen. Deze
'naamvlag’ wordt met een aantal anderen samengevoegd tot
een 'quilt' (engels voor 'lappendeken’). De quilts reizen over
de hele wereld en worden met vaste rituelen, die eerbied voor
de doden uitdrukken, tentoongesteld.

Naast deze grootse rituelen zijn er op veel plaatsen kleinere
initiatieven genomen om dierbaren alleen, of met een groepje
te herdenken.

Herdenken is voor de 'oude garde' zo belangrijk, omdat zij al
die dierbare, meestal nog zo jonge mensen verschrikkelijk
missen. Het gemis, vaak van véle vrienden en (ex)partners is
zo verpletterend, dat als je er geen ventiel voor zou vinden om
de gevoelens naar buiten te laten, je zou stikken. Een herden-
king kan, als zij mooi en zorgvuldig is, goed doen als balsem
voor de ziel.

Daarnaast doet het ook goed om te weten dat jij, als je er zelf
niet meer zult zijn, niet vergeten zult worden.

ledereen moet al zoveel moeilijks alleen doen; de kracht van
een ritueel, en de gemeenschap waarmee je het viert, kan
daarom een welkome steun zijn.



De 'nieuwe generatie' mensen met hiv/aids, van na de combi-
natietherapie, heeft daarentegen vaak geen eigen doden om te
gedenken.

Voor sommigen van hen ligt de waarde van het gedenken
daarin dat het de vorige, bijna uitgestorven, generatie was die
de weg heeft bereid voor meer openheid rond hiv, voor goede
wetgeving en toegankelijkheid van medicijnen - dingen waar
zij nu de vruchten van plukken.

Anderen kijken soms wat ongeduldig aan tegen de aandacht
voor het verleden - zoals dat bij elk generatieconflict gaat.
Want voor de meeste van hen betekent de diagnose seroposi-
tief eerder: 'leren leven met hiv' dan ‘leren omgaan met ster-
ven en rouw'.

Van 'herdenken' naar 'rituelen voor een goed leven'
Rituelen ontstaan waar mensen diep geraakt worden.

Als de situatie verandert, komen ook de rituelen in beweging.
Dat zie je op dit moment op het terrein van hiv gebeuren: door
de omslag van 'leren omgaan met de dood' naar 'leren leven
met hiv', verschuift de aandacht in rituelen: naast het herden-
ken van de doden en hun leven, komt meer ruimte voor de
levensvragen van de levenden.

Zo krijgt Aids Memorial Day in de Beurs van Berlage in 2002
bijvoorbeeld voor het eerst een nieuwe vorm. En bij het 'hete-
roweekend' van de Hiv Vereniging, waar in het verleden kaars-
jes werden aangestoken voor de overledenen, waren er in
2001 kaarsen voor de hoop en het verlangen van de levenden.

Deze brochure levert een bijdrage aan deze ontwikkeling. Zij
brengt herdenken en aandacht voor het leven met hiv/aids bij
elkaar.

Want we hoeven elkaar niet in de kou te laten staan. Rituelen
kunnen ruimte bieden aan mensen met verschillende achter-
gronden.



Voor wie is deze brochure

Deze brochure is bedoeld voor groepen en organisaties die
geraakt zijn door hiv/aids en goed willen zorgen veor zichzelf
en elkaar: bij voorbeeld een afdeling van de Hiv Vereniging
Nederland (HVN), een groep voor lotgenoten (mensen met
hiv, of nabestaanden, of direct betrokkenen), het personeel
van een aids-poli, voor een buddyproject, etc.

Zij kunnen met behulp van deze brochure bekijken of een bij-
eenkomst met een gemeenschappelijk gevierd ritueel iets voor
hen zou zijn, en hoe zij zoiets aan kunnen pakken.

Wat heb je aan deze brochure

Wij hebben al een aardige traditie met rituelen opgebouwd.
Dat betekent dat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden,
als je als groep overweegt om een bijeenkomst met een ritu-
eel voor te bereiden. Deze brochure kan daarbij helpen.

Zij is zeer praktisch ingericht: Zij beschrijft wat een ritueel
eigenlijk is en bevat tal van suggesties en tips waaraan je bij
de voorbereiding en uitvoering moet denken.

In het hart van deze brochure vind je twee helemaal uitge-
werkte rituelen die in 2000 en 2001 in Den Haag zijn gevierd.
Zij richten zich enerzijds op de thema's van de levenden en
bevatten anderzijds een herdenkingselement omdat zij voor
Aids Memorial Day zijn ontworpen.

Je kunt deze brochure op verschillende manieren gebruiken:

1) Je kunt de twee rituelen in hun geheel overnemen. De tips
en informatie helpen dan om het bestaande ritueel zo goed
mogelijk aan te passen aan jullie omstandigheden en hen uit
te voeren.
2) Je kunt de beschreven rituelen ook alleen als illustratie-
materiaal gebruiken en als stimulans om zelf iets heel
nieuws en anders te ontwerpen. Dan heb je aan de tips en
informatie uit de brochure een leidraad.



3) Je kunt ook elementen van de twee rituelen gebruiken als
bouwstenen voor een nieuw idee.
De doe-het-zelf handleiding die op de beschrijving van de ritu-
elen volgt is zo opgezet dat zij zowel handvaten biedt voor een
ritueel waarin het herdenken voorkomt, als ook voor rituelen
die zich helemaal op het hier en nu richten.
Misschien brengt deze brochure jullie op een idee om zelf iets
te organiseren. Dan is zij precies voor jullie bedoeld.

Met deze brochure kom je dus een heel eind. Daarnaast kan
het prettig zijn als je met iemand kunt overleggen die deskun-
dig is op het gebied van rituelen en hiv.

Daarvoor kan je een beroep doen op ShivA.

ShivA - even voorstellen

ShivA is de initiatiefneemster van deze brochure.

Het is een zelfstandig project dat nauw samenwerkt met de
Hiv Vereniging. ShivA staat voor 'Spiritualiteit, hiv en Aids'.
De projectleidster van ShivA is Inga Mielitz. Zij werkt al jaren
op het gebied van zingevingsvragen en spiritualiteit in samen-
hang met hiv/aids: vroeger als aids-pastor in Rotterdam, nu
voor ShivA.

ShivA is een project waarvan groepen en organisaties uit het
aidsveld gebruik kunnen maken als zij iets willen organiseren
op het terrein van zingeving: Hoe wil/kan ik leven met hiv?,
Heeft het leven (voor mij) een zin?, Hoe ga ik om met de drei-
ging van ziekte en dood?, Wat is nou werkelijk belangrijk? Of
als zij een plan of wens hebben op het terrein van spiritualiteit:
Waar haal ik mijn kracht vandaan?, Wat troost mij, wat geeft
mij moed?, Welke vormen vind ik daarvoor - meditatie, spor-
ten, bidden, muziek...?

Sinds de start van ShivA in mei 2001 heeft ShivA bijvoorbeeld
afdelingen van de HVN ondersteunt bij het voorbereiden van
themaavonden, samen met het landelijk kantoor van de HVN



een programma verzorgd voor cliénten van een buddyproject
en met de Amsterdamse afdeling een stilteplek ontworpen en
feestelijk geopend.

Ook de twee rituelen uit Den Haag die in deze brochure
beschreven worden, zijn ontstaan uit een samenwerking van
de Haagse groepen en ShivA.

Ondersteuning door ShivA

ledere groep die overweegt om een ritueel rond hiv/aids te vie-

ren, kan gebruik maken van de ondersteuning door ShivA.

Je kan een beroep doen op ShivA om samen te overleggen hoe

je de rituelen uit deze brochure kunt aanpassen voor de eigen

situatie, of om samen iets heel nieuws en anders te bedenken

en te ontwerpen.

Het is mogelijk om ShivA in te schakelen voor zeer verschil-

lende soorten rituelen, bij voorbeeld

* een feestelijk lustrum van de afdeling of organisatie.

* om de vrijwillig/st/ers een steuntje in de rug te geven bijj
een trainingsbijeenkomst of een uitje.

* een bijeenkomst voor Aids Memorial Day.

* een ritueel voor Wereld Aids Dag om de solidariteit wereld-
wijd vorm te geven.

* om de Long Term Survivors of juist de nieuwkomers een
hart onder de riem te steken.

* een symbolische handeling als jullie een nieuwe ruimte
betrekken.

* of gewoon een keer als themaavond.

De mogelijkheden zijn onbegrensd.

Als je een beroep wilt doen op ShivA hoef je niet alvast een
idee of voorstel te hebben. De herdenkingen in Den Haag zijn
ontstaan uit niet meer dan de behoefte "We willen een keer
iets anders dan toespraken. lets dat bij de emotionele lading
van die dag past &n iets dat we samen kunnen doen."



Aan de ondersteuning zijn géén kosten verbonden omdat de
financiering van ShivA uitstekend is geregeld.

Je kunt je in alle gevallen wenden tot

ShivA
1e Helmersstraat 17
1054 CX Amsterdam
Tel: 020 - 6.160.460
E-mail: shivamail@xs4all.nl

of je kunt eerst contact opnemen met het
Servicepunt van de Hiv Vereniging
Tel: 020 - 689.25.77

Amsterdam, februari 2002
Inga Mielitz

foto: Henny Allis
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WAT IS EEN RITUEEL?

Rituelen: een vorm voor je gevoelens

Het woord 'ritueel' wekt de suggestie van dingen die groot
zijn en ver van ons af staan, maar in werkelijkheid zijn we er
allemaal mee vertrouwd:

* bij een verjaardag wordt gezongen, blaas je de kaarsjes op
de taart uit en krijg je een versierde stoel.

* bij het traditionele huwelijk horen een rituele kus, het uit-
wisselen van ringen en het eindeloos in de rij staan om te
feliciteren.

*als je geslaagd bent gooi je je schooltas leeg, bind je haar
aan een vlaggenstok en hang je haar uit het raam.

* veel mensen steken een kaars op voor iemand die het
moeilijk heeft.

*v6or een voetbalwedstrijd worden de volksliederen gezon-
pen en de clubvlaggen uitgewiseld onder enorm gejoel en
getoeter,

Rituelen ontstaan rondom ingrijpende, emotionele momen-
ten - zware of vrolijke. Daar zijn ze namelijk voor: Een ritueel is
eigenlijk niets anders dan een vorm voor je gevoelens, en een
manier om die gevoelen met elkaar te delen.

Want juist als iets je diep raakt, heb je vaak geen woorden
meer of schieten alle woorden tekort. Daarom kun je beter iets
samen déen. Een ritueel geeft houvast in de emoties. En 'jets
doen' helpt tegen het gevoel van machteloosheid.

Er zijn éénmalige en steeds terugkerende rituelen.

De éénmalige horen bij momenten waarop iets belangrijks
verandert: rondom een geboorte, als iemand sterft, als je
begint of stopt met werken, als je samen gaat wonen of uit
elkaar gaat...

Rituelen die regelmatig terugkeren zijn vaak herdenkingen van
deze ingrijpende gebeurtenissen: de verjaardag herdenkt de
geboorte; Aids Memorial herdenkt de doden en het leven dat
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zij leidden; Pasen herdenkt de opstanding van Jezus.
Terugkerende rituelen die niet op een gebeurtenis teruggaan
dragen bij aan een goed en rijk leven, bij voorbeeld: Japanse
theeceremonieén (gastvrijheid en eerbied), rituele baden en
wassingen in vele culturen (last kwijt raken en een nieuw
begin maken), rituele opening van de Olympische Spelen
(bezinning op wat alle landen verbindt en steun geven voor de
komende wedstrijden).

Bij een ritueel worden alledaagse handelingen gedaan (b.v.
handen wassen) en gewone voorwerpen gebruikt (b.v. waxine-
lichtjes) die voor dat moment een speciale, symbolische
lading krijgen.

Belangrijk bij een ritueel is dat het moet passen bij de
mens(en) om wie het gaat. Niets is erger dan een ritueel dat
niet past, qua inhoud, symboliek of taalgebruik. ledereen kan
zich wel een ritueel herinneren dat hem/haar niets zei of waar-
aan zij/hij eigenlijk niet mee wilde doen (b.v. bij een begrafe-
nis of in de kerk of op een dansschool als puber). Je voelt je er
vreselijk ongemakkelijk bij en houdt er een nare smaak aan
over.

Als je daarentegen voor je verdriet en je vreugde een vorm
vindt die bij jou past, dan kan dat enorm goed doen. Het lucht
op en je houdt er dierbare herinneringen aan over die je zelfs
later nog steun kunnen geven.

De bouwstenen van een ritueel

Er zijn hele verschillende rituelen te bedenken, voor zeer uit-
eenlopende gelegenheden. Maar het blijkt dat, hoe verschil-
lend rituelen ook zijn, steeds bepaalde elementen terugko-
men. Dat is ook niet zo verrassend. De opbouw moet een
zekere logica hebben: een begin (inleiding), het wezenlijke
gebeuren in het midden en een eind (afronding). Een ritueel
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dat goed in elkaar zit, heeft bovendien een individueel element
en een element dat de deelnemers met elkaar verbindt.

Begin (inleiding)

Een inleiding is bedoeld om concentratie op te bouwen:
iedereen stemt af op het gebeuren, laat andere bezigheden
en gedachten achter zich; daardoor kan er verbondenheid
ontstaan,
het gemeenschappelijke thema wordt neergezet; daardoor
vind je aansluiting bij elkaar: je haakt je individuele gevoe-
lens in die van de anderen in.
de inleiding schept helderheid over wat er gaat gebeuren;
dat is ook belangrijk voor de concentratie: je kan het geheel
overzien, je wordt niet door elke nieuwe stap verrast.
de inleiding schept veiligheid; je merkt of je de voorberei-
ders wel kan vertrouwen, of ze je niet tegen je zin van alles
zullen laten doen; als je de zaak vertrouwt, hoef je niet
meer op je hoede te zijn en kun je echt betrokken raken.

Middenstuk met individueel element en verbindend element

Je komt bij elkaar omdat je iets wilt delen, in ons geval de con-
frontatie met hiv en aids. Door met elkaar te delen weet je: ik
ben niet alleen met mijn ervaringen en gevoelens; door de her-
kenning heb je steun aan elkaar.

- De individuele kant: ledereen brengt haar/zijn eigen ge-
dachten en gevoelens mee die van elkaar verschillen. Het is
daarom essentiéel dat een ritueel niet dwingend is, maar
ruimte laat voor persoonlijke situaties en thema's, dat je
ruimte krijgt voor jouw gevoelens, dat je b.v. bij een her-
denking jouw specifieke dode(n) en hun leven kan gedeken.

- De verbindende kant: Tegelijkertijd is het belangrijk, dat je
in het ritueel het persoonlijke overstijgt en met elkaar deelt
wat je gemeenschappelijk hebt: als je de individuele toeval-
ligheden achter je laat kom je bij de (gemeenschappelijke)
kern.
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De volgorde, of je van individueel naar gemeenschappelijk
gaat of omgekeerd kan per ritueel verschillend zijn.

Eind (afronding)

Dit lijkt erg logisch, maar wordt nog al eens vergeten. Een
zorgvuldige afronding is echter belangrijk om een goede over-
gang te kunnen maken naar de dagelijkse realiteit. Mensen
moeten tijd krijgen om weer uit de diepe gevoelens ‘omhoog'
te komen en om te schakelen: je moet weer zelf verder - maar
niet zonder dat jouw last, vreugde, verdriet etc. even gedeeld
en verlicht zijn.
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TWEE RITUELEN UIT DE PRAKTIJK

Hier volgen twee uitgewerkte rituelen die in Den Haag zijn
gevierd op Aids Memorial Day 2000 en 2001,

Als je deze teksten leest kan je iets proeven van de sfeer en de
intensiteit van het moment in Den Haag.

Misschien krijg je daardoor de smaak te pakken: &f omdat het
je aanspreekt of omdat je denkt: 'dat zou ik toch heel anders
doen!',

De teksten die toen gesproken zijn, zijn integraal opgenomen.
Je kan ze overnemen en naar eigen behoefte aanpassen. Een
ritueel is altijd maatwerk.

Aangezien de teksten toen -zoals dat altijd gaat- onder tijds-
drul zijn ontstaan, heb ik voor deze brochure sommige zin-
nen licht bijgeschaafd waar dat voor een goed begrip nodig
was,

fussen [ | staat informatie over de handelingen tijdens het ritu-

l‘(‘l.

Achlergrondinformatie

In Den Haag bestaat al jarenlang de traditie om op Aids
Memorial Day een plaatselijke bijeenkomst te organiseren
vodr mensen naar de Beurs van Berlage in Amsterdam ver-
trekken. Er komen ca. 60 mensen naar dit 'Cpen Huis'.

Het 'Open Huis' is een samenwerking tussen de HVN afde-
ling Den Haag en Stichting Buddy Netwerk (SBN; vroeger
Aids Projecten Bureau), de centrale organisatie in Den Haag
voor alles rondom hiv/aids met een mooi pand, beroeps-
krachten en allerlei activiteiten die georganiseerd worden door
de 'Vrienden van SBN'. De HVN afdeling Den Haag en de
'Vrienden' bestaan grotendeels uit dezelfde mensen.

Het hart van het programma van het 'Open Huis' bestond de
eerste jaren uit toespraken, verder zijn er muziek, gedichten
en een heerlijke lunch.

In 2000 had de voorbereidingsgroep de behoefte om het 'hart’
anders in te vullen: dit moest recht doen aan de emotionele
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geladenheid van de dag en er moest ruimte komen om samen
iets te doen.

Hiervoor hebben zij de ondersteuning van ShivA ingeroepen,
vanwege de deskundigheid op het gebied van rituelen tber-
haupt, en met name de ervaring met rituelen die zo ruim zijn
dat zij recht doen aan mensen met uiteenlopende achtergron-
den, met verschillende geloven én zonder geloof.

Wij zijn meerdere keren bij elkaar gekomen tussen maart en
mei. Allereerst hebben wij uitgewisseld wat een ieder van ons
op dat moment persoonlijk raakte in verband met hiv/aids.
Daaruit werd een richting duidelijk die tot het thema leidde.
Hieruit kwam ook beide keren het idee voort voor een sym-
bool, een ‘ophanger’ voor het ritueel (stenen, spiegels). Zo
groeiden inhoud en opbouw, de leden van de voorbereidings-
groep werkten teksten uit en regelden de praktische zaken. Zij
hebben het ritueel ook geleid.

(Zie hierover ook de tekst op de achterkant van deze brochu-
re.)

STENENRITUEEL: LAST EN LICHT
Aids Memorial Day 2000

In het midden van de ruimte staat een tafel.

Daarop staat een grote witte kaars met een rood aidslint erop.
Over de tafel en om de kaars heen liggen zijden doeken gedra-
peerd in verschillende warme kleuren.

Er staat ook een mand klaar met kleine kaarsen.

De stoelen zijn in een cirkel om de tafel heen opgesteld.

Aan de muren hangen quilts.

Op de achtergrond speelt rustige muziek tot de spreker
begint.
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ledereen heeft bij binnenkomst een kleine kandelaar van spek-
steen gekregen, zonder kaars erin.

(inleiding)

“Vandaag zijn wij hier allemaal bij elkaar, op deze Aids
Memorial Day. Maar wij komen allemaal vanuit onze eigen
achtergrond en omgeving. En die is voor ieder van ons ver-
schillend.

leder van ons brengt daarbij haar of zijn eigen bagage mee.
Ook die is voor iedereen verschillend. Die bagage kan heel
positief zijn, denk maar aan levenskracht en -vreugde, levens-
wijsheid, liefde, vriendschap of goede ervaringen met steun
voor elkaar. Daar zijn natuurlijk nog veel meer dingen te noe-
men,

Maar ieder van ons draagt ook een last met zich mee: angst
en onzekerheid voor de toekomst, lichamelijke pijn en achter-
uitgang, verdriet en gemis, het gevoel tekort geschoten te zijn
en daarmee gepaard gaande schuldgevoelens, de zorg om de
toekomst, eenzaamheid...

Die last hoort bij je, is een deel van je. Meestal kan je die last
wel aan. Maar soms, soms is zij te zwaar, is zij te veel voor je.
En danis het fijn als je jouw last met iemand kan delen. Als je
jouw last even niet alleen hoeft te dragen, als je er niet alleen
voor staat. Stichting Buddy Netwerk is zo'n plek waar wij dat
met elkaar proberen. En ook vandaag, op Aids Memorial Day
proberen wij dat met elkaar: aan elkaars last mee-dragen.

(korte uitleg)

Toen jullie daarstraks binnenkwamen hebben jullie allemaal
een steen gekregen. Kijk er maar eens naar.

Die steen symboliseert je eigen last. Al die stenen zijn ver-
schillend, toch lijken ze ook op elkaar.

Straks worden zes verschillende lasten genoemd. Wij nodigen
jullie allemaal uit om dan je steen in het midden te komen
neerleggen bij de last die jou het meest aanspreekt; de last die
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iets teweeg brengt bij jou.

De lasten die straks genoemd zullen worden zijn: verdriet -
angst - eenzaamheid - schuldgevoel - pijn - afhankelijkheid. Als
geen van deze genoemde lasten bij jou past, als je er niets in
terug vindt, is er ook een stille last waarbij je jouw steen neer
kan leggen. Die staat voor alle niet genoemde of uitgesproken
lasten.

Zo kun je jouw last even neerleggen. Dat gewicht van die last
die je altijd met je meesjouwt, leg je even van je afl

Als wij later op de dag weer weg gaan, naar huis of naar de her-
denking in Amsterdam, dan nemen wij onze last weer mee,
maar niet, zonder dat wij die met elkaar hebben gedeeld. De
warmte en het licht van ons allen zoals wij hier bij elkaar zijn,
heeft erover geschenen. En je weet daardoor, dat je er niet
alleen voor staat.

(ritueel)

Jullie hebben allemaal je steen in je hand. Kijk eens naar die
steen. Bekijk hem, betast hem, voel zijn gewicht. Toen je daar-
net die steen kreeg, was hij koud. En nu? Nu zit jouw eigen
warmte in die steen.

Wat is jouw last? Voel je die? Kun je die benoemen?

Laten we een moment de tijd nemen om zelf aan onze eigen
last te denken en die last te voelen.

[Stilte]

Vandaag op deze Aids Memorial Day zijn wij hier bij elkaar.
leder met ons eigen verhaal. Toch zijn wij hier vandaag bijj
elkaar om iets met elkaar te delen.

Namelijk datgene wat ons belast.

Wij gaan nu onze last bij elkaar neerleggen.

Ik zal de lasten noemen en inkleuren. Bij de last die het beste
bij jou past, kom je naar voren en leg je jouw steen neer. En
weet dat er ook een stille last is.
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Verdriet

Verdriet om dat wat wij missen, om wat weg is.

Verdriet vraagt om geuit te worden.

Maar niet ieder mens heeft de gave om tranen te laten stro-
men.

Iranen spoelen het vuil en de pijn van het leven weg.

Iranen werken louterend. Dan kropt het verdriet zich niet op
en zet zich niet vast.

Het gemis blijft.

[Mensen komen naar voren met hun steen, een paar maten
muziek klinken]

Angst

Angst voor de toekomst. Hoe moet ik verder, wat staat mij nog
te wachten?

Geen uitweg meer zien, wanhoop.

Angst voor dood en ontluistering.

Angst voor verlies, angst om verlaten te worden.

Angst om mij te hechten.

Angst voor niet meer zijn.

Angst om de regie over mijn eigen leven kwijt te raken.
Angst voor mijzelf, mijzelf jal

Angst voor het leven, angst voor de angst zelf.

[Mensen brengen hun steen, dezelfde maten muziek klinken]

Eenzaamheid

Laat mij niet alleen, nu niet, nooit .

Laat mijn leven zijn doel en bestemming houden.
Wachten. Gloort er nog hoop?

Moet ik alles alleen opknappen?

Waarom heb ik het zo koud, warmt niemand mij?
Dood en afscheid nemen.

Tegen je lichamelijke beperkingen aanlopen.
Eenzaamheid, want dan ben je ook niets meer.
Zinloosheid.

[Mensen brengen hun steen, dezelfde maten muziek klinken]
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Schuldgevoel

Naar jezelf toe, naar anderen toe.

Waarom keek ik niet uit?

Heb ik genoeg gedaan voor hem/haar? Ben ik tekort gescho-
ten?

Waarom heb ik het niet gezien, niet geluisterd, nu is het te
laat. Kan ik nog wat goedmaken?

Waarom voor mij wel medicijnen en voor anderen niet?
Waarom werkt het bij mij wel?

[Mensen brengen hun steen, dezelfde maten muziek klinken]

Pijn

Geestelijk en lichamelijk.

Kan ik met de pijn omgaan, leven?

Wat doet die pijn met mij?

Waarom?

Materiele pijn in mijn portemonnee.

lk moet al zoveel inleveren, waarom dit ook nog?

Onbegrip. Gemis. Leegte. Armoede.

[Mensen brengen hun stenen, dezelfde maten muziek klinken]

Afhankelijkheid

Lichamelijke afhankelijkheid door mijn beperkingen.

Mijn keuze is beperkt, ik moet de regie over mijn eigen leven
inleveren.

Ook geestelijk.

Mijn toekomst is onzeker.

Afhankelijkheid van de artsen.

Ook afhankelijkheid van mijn eigen opvoeding. Ik ben niet
altijd even blij met wat ik heb meegekregen.

[Mensen brengen hun steen, dezelfde maten muziek klinken]

Stille last

En tenslotte alle niet genoemde lasten en alles wat niet onder
woorden te brengen valt.

Alles wat ons neerdrukt of waar wij geen woorden voor heb-
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ben,

[Mensen brengen hun steen, dezelfde maten muziek klinken,
evt. iets langer)

Kijk, ieder heeft haar last, zijn last, je bent niet de enige - kijk
maar naar die stapel stenen!

Onze last ligt er nog, maar niet meer verborgen en om alleen
te dragen.

Laten wij daarom nu die kaars in het midden aansteken.
Zodat het licht van die kaars over ons schijnt als licht van ons
allen,

Het symboliseert warmte en verbondenheid.

[Kaars wordt aangestoken.]

Laten wij dan nu met elkaar zingen: "Wat ben je als mens zon-
der de ander" (Zie bijlage 3)

[Zingen]

leder van ons neemt haar en zijn last weer mee naar huis.
Maar niet zonder dat het licht van de gemeenschap er over
peschenen heeft, niet zonder dat de warmte van het met-
elkaar-delen ons begeleidt.

Laten wij dan nu licht en warmte aan elkaar uitdelen.

[De voorbereidingsgroep plaatst kaarsen in de kandelaars,
steekt deze aan de grote kaars aan en deelt hen uit. Dit
gebeurt of willekeurig, of ieder krijgt de eigen steen terug; in
dat geval heeft al bij binnenkomst iedereen haar/zijn naam
geschreven op een plakkertje op de bodem van de kandelaar.
Er klinkt zachte muziek op de achtergrond.]

Laten wij dan nu als afsluiting met elkaar zingen: "That's what
friends are for" (Zie bijlage 2)

En laten wij daarna nog even een moment stil zijn.

Om de kracht te voelen die jij zelf hebt.

Om de kracht te voelen die jij van anderen hebt gekregen.
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Om de kracht te voelen die jij aan anderen hebt gegeven.
[Zingen]
[Stilte]

(Afronding)

Voel je vrij om nu in je eigen tempo verder te gaan:
hier nog een moment te blijven zitten,

naar de stilteplek te gaan

of hiernaast een kop koffie te drinken.”

SPIEGELRITUEEL

Aids Memorial Day 2001

In het midden van de ruimte staat een tafel. Daarop ligt een
grote spiegel. Deze is grotendeels afgedekt door kleine spie-
geltjes die met de ondoorzichtige kant naar boven en met de
spiegelkant naar beneden liggen. In het midden van de grote
spiegel brandt een kaars met een rood aidslint erop. Naast de
spiegel staat een mand met waxinelichtjes. De stoelen staan
in een cirkel rond de spiegel. Aan de muren hangen quilts.
Op de achtergrond speelt rustige muziek tot de spreker
begint.

“Vandaag op deze Aids Memorial Day herdenken wij al dege-
nen die aan aids gestorven zijn. Wij gedenken met respect en
dierbaarheid wie zij waren. Herdenken betekent: niet vergeten,
je herinneren, je voor de geest halen. Herdenken helpt je ver-
der in het verwerken, het maakt het ook extra moeilijk.

En toch herdenken wij: wij willen niet vergeten. Wij willen onze
geliefden, kinderen, vrienden, maatjes of familieleden blijven
gedenken, wij willen hen weer even voelen. Daarmee geven wij
onszelf ruimte voor ons verdriet. Tegelijk doen wij daarmee
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zelf weer wat kracht op om door te gaan.

Maar soms is er ook aarzeling:

Waarom doen wij dit? Waarom staan wij nog steeds stil bij hiv
en aids en herdenken wij?

Willen wij er nog wel bij stil blijven staan, er over spreken? Het
paat toch zo goed! De combinatietherapie werkt, steeds min-
der mensen worden ziek door het hiv-virus. Steeds minder van
ons die besmet zijn komen eraan te overlijden. Willen wij
elkaars verhalen nog wel horen?

Kunnen wij er wel bij stil blijven staan, er over spreken? Wordt
dan de confrontatie met onszelf niet te groot, de onzekerheid
en angst over eigen ziek zijn? Angst voor de toekomst?
Mogen wij er van onszelf nog wel bij stil blijven staan, er over
spreken? Heeft het niet lang genoeg geduurd, moeten wij nu
niet maar weer overgaan tot de orde van de dag?

Maar - gaat het wel zo goed dat wij er niet meer bij stil hoeven
slaan, er niet meer over hoeven spreken? Ook in Nederland
worden mensen ziek door hiv, werken medicijnen niet voor
altijd, is er steeds weer nieuwe behoefte aan lotgenotencon-
tact, dreigt het toekomstperspectief soms verloren te gaan. En
rouwen gaat nooit helemaal over.

In Afrikaanse landen is er geen of nauwelijks toekomstper-
spectief , 1 op de g inwoners is inmiddels besmet met hiv, en
de aantallen blijven stijgen. Op termijn valt daar de gehele
werkende bevolking weg.

Moeten wij wel zwijgen? Nee! Dat willen, kunnen en mogen
wij niet!

Wij staan ook dit jaar weer stil en gedenken.

Ja, wij staan stil en herdenken, juist nu!

Juist nu de belangstelling van de buitenwereld steeds minder
lijkt te worden en aok de onderlinge solidariteit steeds inge-
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wikkelder is gewerden.

Juist nu is aandacht voor aids nodig.

En juist nu is het belangrijk voor ons om bij elkaar te komen,
steun te hebben aan elkaar, met elkaar te delen wat ons raakt:
onze pijn, ons verlies.

Maar als wij stilstaan en gedenken, doen wij meer.
Wij maken ook ruimte voor onszelf, de levenden, ruimte voor
onze gevoelens, ruimte voor onze gedachten. Wij nemen ons-
zelf serieus. Zoals wij hier bij elkaar zijn. Wij hebben allemaal
ons verhaal met hiv. Ook dat vertellen en delen wij.

Laten wij het vandaag, hier en nu, aandurven om onszelf en
elkaar in de ogen te kijken.

Laten wij zelf in de spiegel kijken en daarbij aan onszelf de
vraag stellen: Hoe gaat het met jou?

Laten wij onszelf en elkaar goed zien, laten wij omkijken naar
elkaar en elkaar vragen: Hoe gaat het met jou?

Daarvoor ligt hier in het midden, tussen ons, een spiegel.

Een spiegel, grotendeels afgedekt door kleine spiegeltjes.

*  Want wij weten allemaal dat het soms heel moeilijk kan zijn
om in de spiegel te kijken. Dat kan heel confronterend zij
Als je in de spiegel kijkt kan je het leven zien. Kan je jouw
leven zien. Daar moet je soms moed voor opbrengen om
naar te durven kijken. En soms lukt je dat ook niet. Heb je
niet de moed om in die spiegel te kijken.

Het kan ook confronterend zijn om naar een ander te kij-
ken en te luisteren. Omdat wij een spiegel zijn voor elkaar.
Wij herkennen in die ander onze angst, ons verdriet, onze
achteruitgang, onze eenzaambheid.

Ook als mensen naar jou zelf kijken, kijken zij in een spie-
gel. Soms maakt hen dat bang. En gesloten. Dan kun je je
ei niet kwijt, kun je niet praten over hoe het echt met je
gaat. Maar soms ben je zo moe van dat verstoppertje spelen.
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Maar er kan ook wat anders gebeuren!
* Het kan ook bemoedigend zijn om in een spiegel te kijken,
Je ziet ook je eigen kracht. Jouw verlangen om jezelf te zijn.
Je ziet dat je trots kan zijn dat je het tot nu toe gered hebt.
* En als je naar een ander kijkt, als een spiegel, zie je ook het
een en ander: e ziet haar of zijn levenskunst ... of overle-
vingskunst. Je ziet iemand die vecht, iets wat jij op dat
morment misschien niet op kan brengen. En dan weet je
weer: het gaat wel door!
En als je even alleen moeilijke dingen ziet in de spiegel, dan
is het toch zo, dat ze stukje bij beetje hanteerbaar worden
en een plaatsje krijgen, als je ze onder ogen durft te zien.

l.aten wij daarom die spiegel maar eens langzaam vrij maken.
Stukje bij beetje, spiegeltje voor spiegeltje.

Zodat wij erin kunnen kijken.

En laten wij die spiegel verlichten met kaarsjes. Kaarsjes die
warmte, licht, hoop en verbondenheid geven.

Wij zullen vijf verhalen horen van verschillende mensen.
Verhalen over wat zij zien als zij in de spiegel kijken. Na elk
verhaaltje wordt een kaars aangestoken, een klein spiegeltje
weggenomen en op die plek wordt het licht gezet.

En na die vijf verhalen kunnen wij allemaal een kaarsje aan-
steken en op de spiegel zetten. Met ieders eigen gedachten
erbij. Bij alles wat wij gehoord hebben, brengen wij onze eigen
verhalen in. Kijken wij zelf in de spiegel. Halen wij onze herin-
neringen omhoog. Je draagt het met je mee, meer dan de her-
innering alleen.

En: wees daarbij ook eens aardig voor jezelf. Dat is goed, dat
is waardevol. Dat mag!

Daarna zullen wij tot slot, na een moment van stilte, afslui-
tend “The Rose” zingen.

Na afloop kan je allemaal je spiegeltje meenemen. Misschien
kijk je er later nog eens in en denk je daarbij aan vandaag. Aan
wat wij hier met elkaar beleeft hebben.
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Laten wij dan nu beginnen met “That’s what friends are for”,
want: alleen kunnen wij het niet, samen komen wij er wel.
Samen redden wij het wel. Want wij zijn hier bij elkaar om
steun bij elkaar te vinden. Daar heb je vrienden voor....

[Lied: “That's what friends are for” (Zie bijlage 2)]

Tekst G (man met aids, al vele jaren besmet):

“Als ik in de spiegel kijk dan ben ik best een beetje tevreden
over wat ik zie:

Een mens die er al jaren niet meer had mogen zijn en er nog
steeds is...

Een blij gezicht om dat wat bereikt is...

Flonkerende ogen die de strijd niet opgegeven hebben...

Als ik in de spiegel kijk dan zie ik een mens...

Die trots is op zichzelf.

Zichzelf een schouderklopje durft te geven en kan zeggen:

Je hebt het goed gedaan, ik ben trots op je.

Als ik in de spiegel kijk dan zie ik soms een teleurgestelde blik.
Verdrietig, omdat de boodschap niet altijd overgebracht kan
worden,

de ander niet bereikbaar is.

En de spiegel zo ondoorzichtig is.

Als ik in de spiegel kijk dan zie ik twee gezichten:
Het optimistische en het donkere.
Zolang de zon echter schijnt, ga ik voort...

De strijd niet opgevend, eerlijk mijzelf in de ogen kijkend,

Zal ik uiteindelijk kunnen zeggen:

‘Als ik in de spiegel kijk...ben ik tevreden en trots op mij-
zelf..).”

[Er wordt een kaarsje aangestoken, spiegeltje opgetild, kaarsje
geplaatst.]
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Tekst R (een moeder wier zoon is overleden):

“Vijf jaar geleden:

['r was mij iets overkomen wat meestal bij anderen gebeurt.
Het kan niet -

Onmogelijk

Wat moet ik tegen anderen zeggen:

‘Ik heb nu twee kinderen in plaats van drie’

of: 'drie kinderen waarvan een dood’

of, 'drie kinderen’ — en dan zwijgen.

Kwaad was ik —

Homs nog -

Zo'n lief leven —

Z0 maar weg —

Verdwenen -

Nooit meer.

[ en graf, kaal in de winter,

‘s zomers in het bloeiend hout met bloemen.

De letters van je naam bladderen al wat af — door de tijd — vijf
jaar,

Nu:

Soms berusting —

Nooit vrede —

Eris en blijft gemis;

Verzacht door verder te leven, kinderen, kleinkind, een kleind-
ochter erbij —

lieve mensen om je heen —

medeleven, soms onverwacht

heel lief en verrassend, genezend ook —

een groot litteken blijft.”

[Er wordt een kaarsje aangestoken, spiegeltje opgetild, kaars
geplaatst.]
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Tekst M (een buddy):

“Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik hoe ik veranderd ben door
mijn buddyschap.

Ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen.

Het is zo bijzonder dat iemand je vertrouwd. Dat iemand je
toelaat in zo’n intiem gebeuren als het sterven. Dat ik daar bijj
mocht zijn.

Ja, ik ben gegroeid. En daar ben ik mijn maatjes dankbaar voor.”
[Er wordt een kaarsje aangestoken, spiegeltje opgetild, kaarsje
geplaatst.] ‘

Tekst B (een moeder):

“Als ik in de spiegel kijk, zie ik:

soms een gesloten gezicht

met ogen die moe zijn

en dan doemt achter dat gezicht een ander gezicht op —
mager en ingevallen, ogen diep in de kassen.

In die ogen lees ik:

wanhoop —

verdriet —

levensmoeheid —

waar ik, binnen in mij, beroerd van word.

Het snijdt nog steeds, naar zeven jaar weten, door mijn ziel —
En het doet pijn.

Dat gezicht, het gezicht van mijn jongste kind, is getekend,
Nog steeds...

En dat zal zo blijven.

Hij en ik, wij zullen ermee moeten leven.

Aids heeft hem getekend —

Het is erin geétst.

Ik houd zé van zijn gezicht -

en daarom kan ik doorgaan en moed houden.

Maar door die spiegel is mijn leven geketend aan aids.
Maar mijn zoon leeft.

En daarom wil ik een lichtje ontsteken als symbool van het
grote Licht,
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de God die liefde is,

die mij voor de tweede maal zijn leven gaf.”

[Er wordt een kaarsje aangestoken, spiegeltje opgetild, kaarsje
peplaatst.]

lekst G (een man met aids):

Als ik aan anderen vertel dat mijn combinatie het niet meer
poed doet

en dat het onzeker is hoe het nu verder moet gaan,

dan heb ik soms het gevoel dat zij mij als een spiegel zien
waarvan zij schrikken.

Volgens mij zien zij in mij hun voorland en dat maakt hen
bang.

In dan wordt er maar gauw weer over koetjes en kalfjes
gepraat.

Dat maakt mij boos en machteloos.

Wij zouden toch onze verhalen met elkaar moeten kunnen
delen.

Laten wij niet bang zijn voor elkaar,

Maar elkaar vasthouden en steunen.”

[Er wordt een kaarsje aangestoken, spiegeltje opgetild, kaarsje
peplaatst.]

Nu is iedereen uitgenodigd, om zelf een kaarsje te komen aan-
steken.

[Daarbij zachte achtergrondmuziek.

Daarna moment van stilte ]

[Lied: “The Rose"( Zie bijlage 1)]

ledereen hartelijk bedankt voor dit moment van samenzijn en
delen.

Nu staan koffie en thee klaar.

Voel je vrij om nog een moment te blijven zitten als je dat wilt,
of direct naar de koffie te gaan.”
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DOE-HET-ZELF HANDLEIDING

In dit hoofdstuk vind je een verzameling van praktische tips
ter ondersteuning als je zelf aan de slag gaat.

De samenstelling van de voorbereidingsgroep

Hoe diverser je voorbereidingsgroep is samengesteld, hoe
veelzijdiger de inbreng uiteraard zal zijn. Daarmee vergroot je
de kans dat je de diversiteit van de deelneem/st/ers recht
doet, die ook verschillende achtergronden en betrokkenheid
hebben: mensen met hiv, naasten, nabestaanden, buddies;
en: homo's, hetero's, vrouwen, mannen; en: mensen van voor
en na de combinatietherapie.

Maar zo'n kleurrijke groep is in de meeste gevallen een
onhaalbaar ideaal, in de praktijk moet je vaak al blij zijn als je
tiberhaupt voldoende mensen vindt die willen helpen.

In Den Haag hebben wij dat als volgt opgelost: voor de bij-
dragen 'Als ik in de spiegel kijk..." hebben wij ook mensen uit
subgroepen die niet in de voorbereidingsgroep vertegenwoor-
digd waren gevraagd om een tekst te maken en -voor zover zi]
dat wilden- deze zelf uit te spreken.

De taakverdeling: een groeiproces

Sommige mensen moeten er niet aan denken om voor een
groep te moeten spreken - al helemaal niet als het thema per-
soonlijk is en emotioneel geladen. Maar dat hoeft iemands
inbreng niet in de weg te staan:

Bij het stenenritueel bijvoorbeeld heeft iedereen uit de voor-
bereidingsgroep de tekst bij één last gemaakt, bij degene die
haar/hem het meest aansprak. Wie de tekst uit zou spreken,
hebben wij pas later bekeken. Soms groei je daar namelijk
naar toe wanneer de tekst eenmaal klaar is.

Bij het spiegelritueel wilde niet iedereen de tekst zelf uitspre-
ken, maar eventueel het bijbehorende kaarsje aansteken. Zo
ontstonden er verschillende combinaties.
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Richtlijn bij de taakverdeling zou kunnen zijn: net een stapje
verder dan je eigenlijk durft. Denk niet te snel 'dat kan en durf
ik toch niet' of 'dat kan en durft zij/hij toch niet'. ledereen
vindt 'optreden’ op zo'n moment eng, ook wie er jarenlange
ervaring mee heeft. Het is goed om elkaar te bemoedigen dit
wel aan te durven. Je groeit er ook door.

Anderzijds is het uiteraard niet goed wanneer mensen iets
werkelijk tegen hun zin doen, dat beinvloedt ook de sfeer
negatief.

Meestal zijn er creatieve tussenvormen te vinden zoals de
hierboven genoemden.

Kan je beter het hele ritueel door één persoon laten leiden, of
door meerderen? Er zijn voor- en nadelen om af te wegen:
Voordelen van één persoon zijn:

het kan de rust ten goede komen.

je hebt er maar één nodig die durft.
Nadeel is echter:

- diegene lijkt gauw een soort 'priester/es' die méér kan dan
de anderen, zeker als het ook nog iemand met een functie
is zoals de voorzitter of een beroepskracht.

Voordeel van meerdere betrokkenen is:

- je voelt ‘we doen dit met z'n allen’

- de grote betrokkenheid van de voorbereiders straalt uit
op de deelnemers.

- je bent niet zo kwetsbaar als iemand uitvalt.

Nadeel is echter:

- het gevaar bestaat dat het wat rommelig wordt.

Door goede afspraken te maken kun je dit voorkomen.

Aanpassen van de beschreven rituelen aan de eigen situatie
Als je de hier beschreven rituelen wilt gebruiken, kun je kiezen
wat je onveranderd laat en wat je aanpast.

- Het is altijd prettig om een tekst aan te passen aan je eigen
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taalgebruik, dan ligt het beter ‘in de mond'.

- Het is zinvol om af te wegen of 'u' of ‘jullie’ beter past bij
de bezoekers.

- Bij het stenenritueel is het zinvol om af te wegen of je de
tekstjes voor de verschillende lasten zomaar over kan
nemen of niet: Op welke lasten ligt voor jullie het zwaar-
tepunt, dezelfde of anderen? Is de situatie rondom hiv nog
wel dezelfde of spelen andere thema's?

- Bij het spiegelritueel zal elke groep weer eigen teksten
maken voor het gedeelte 'Als ik in de spiegel kijk...", want
deze zijn natuurlijk zeer persoonlijk. En het is funest voor
een ritueel als wat er gedaan of gezegd wordt niet authen-
tiek is.

Maar je kan je wel laten inspireren door de genoemde
voorbeelden.

Hoe bereik je dat mensen zich prettig en veilig voelen?

a) Duidelijk kader

Wanneer mensen weten waar ze aan toe zijn, schept dat rust.
Je kan je emotioneel en praktisch instellen op wat komen gaat.
Je hoeft niet op je hoede te zijn dat je je gevoelens onver-
wachts bloot zou moeten geven. Daarom is een duidelijk
kader belangrijk.

Tips:

% Zorg dat de deelneem/st/ers weten wie de leiding hebben:

- Noem in het begin wie bij de voorbereidingsgroep horen
en welke taken ieder heeft.

- Draag bij een grote bijeenkomst of als de mensen elkaar
nauwelijks kennen eventueel een corsage of een naam-
bordje.

- Natuurlijk moet ook binnen de voorbereidingsgroep zelf
helder zijn wie wanneer de leiding heeft.

% Zorg dat de deelneem/st/ers weten wat er staat te gebeuren:
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Als er een heel programma is: vertel al bij het begin het ver-
loop van de dag en kondig daarbij aan dat er een ritueel zal
zijn, en wat voor soort.
Vertel aan het begin van het ritueel het verloop, waarbij dui-
delijk is wat de deelneem/st/ers zelf te wachten staat.
% Zorg voor een duidelijk einde van het ritueel:
ledereen moet weer 'omhoog komen' uit de diepe gevoelens.
Daar is tijd en ruimte voor nodig. Tegelijkertijd generen velen
zich voor hun ontroering en willen die graag voor de anderen
verbergen, bijvoorbeeld door even in hun spullen te romme-
len.
Op zo'n moment is het heel vervelend als er een ongemakke-
lijke stilte ontstaat, of onzekerheid over opstaan of blijven zit-
ten,
Geef de mogelijkheden aan, b.v.: 'Je kan nog even rustig
blijven zitten. Als je er aan toe bent, staat hiernaast de kof-
fie klaar.'
(De plek voor koffie, roken, rommelen en praten als het kan
dus ergens waar het de anderen niet stoort.)
Zet zachtjes rustige muziek aan zo dat er nog wat sfeer
blijft.
Blijf als voorbereiders zelf nog even zitten; als niemand
durft op te staan kan je er zelf mee beginnen.
Sta niet voor de neus van de deelneem/ster/s te evalueren
wat wel en niet volgens plan is verlopen.
- Ruim niet meteen het 'middelpunt' met kaars etc. op -
houdt dus je eigen behoefte om te 'rommelen’ in bedwang.
- En zet van tevoren(l) véél koffie, na emoties hebben men-
sen er behoefte aan.

b) Geen dwang

Het is wezenlijk voor een ritueel dat er een moment is waarop
de deelneem/stfers zelf meedoen: Dan is er ruimte voor je
individuele inkleuring (jouw verdriet of thema, jouw overlede-
ne/n). En je eigen bijdrage, het zelf-iets-doen helpt tegen de
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machteloosheid.

Natuurlijk wil je mensen niet tot iets dwingen. Maar hoe
bereik je, dat deelneem/st/ers zich ook daadwerkelijk niet
onder druk gezet, maar veilig voelen?

Tips:

*
o

Geef keuzemogelijkheden:

- Deelneem/st/ers kunnen zich aansluiten bij het thema dat

bij hen past (zie stenenritueel).

- Zorg daarbij voor een 'stille mogelijkheid', b.v. ‘je kan je

steen nu leggen voor alles wat nog niet gezegd is'. Voor de
mensen wier thema niet voorkwam én voor degenen die
zich liever niet bloot geven is dit belangrijk. In Den Haag
heeft ca. 50% voor de 'stille mogelijkheid" gekozen om hun
steen naar voren te brengen.

- Als je de keuzemogelijkheden kort noemt vésr je aan de

L2
"

uitgebreidere tekstjes bij elk thema begint, kunnen mensen
zich oriénteren.

Verplicht mensen nésit om hardop te zeggen wat zij den-
ken/voelen:

- Als je de mogelijkheid wilt geven om iets hardop te zeggen,

laat altijd 66k de mogelijkheid van stilte.

- Je zou zowel bij het stenen- als bij het spiegelritueel de

mogelijkheid kunnen geven dat mensen iets zeggen terwijl
zij hun steen neerleggen respectievelijk hun spiegeltje
optillen. Kies dan een zin als: 'Je kan je steen in stilte neer
leggen of er hardop bij zeggen wat jouw last is. Voel je vrij
om het zo te doen als het beste bij jou past." Vermijd dus
een formulering die de zwijgers tot zwakkelingen maakt.

- De maximale grootte van een groep waarbij je kan uitnodi-

gen om iets te zeggen, ligt rond de 20. Bij een grotere
groep duurt het te lang, verslapt de aandacht en worden
mensen onrustig.

- Als er iemand een eindeloos verhaal begint kan je rustig
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ook nog ruimte voor de anderen’.
% Laat een mogelijkheid om niet mee te doen:
Je kan ervoor kiezen om te zeggen: 'voel je vrij om je beurt
over te slaan'. Voor mensen die onzeker zijn kan dat pret-
tig zijn.
Houd nooit een verplichte volgorde aan wie wanneer aan
de beurt is (b.v. niet: de kring rond met het spiegeltjesritu-
eel). Laat mensen zelf het moment kiezen dat ze eraan toe
zijh naar voren te komen. Wie niet mee wil doen kan dat
dan onopvallend doen. En als je het middelpunt na afloop
van het ritueel laat staan, halen mensen soms achteraf nog
onopvallend hun beurt in terwijl de anderen koffie drinken.
% Voorkom ongemakkelijke pauzes, maar wordt zelf niet
ongemakkelijk van een pauze:
Als je je zorgen maakt dat niemand durft te beginnen,
vraag dan van tevoren aan 2 3 3 mensen of zij de spits wil-
len afbijten,
Wacht lang genoeg om iedereen de gelegenheid te geven
mee te doen. Het is rampzalig voor mensen die erg tegen
hun moment aanhikken, als het plotseling 'te laat’ is. Een
tussentijdse pauze is niet erg. Meestal beginnen de eersten
aarzelend, dan komt het prima op gang, en nadat 2/3 van
de mensen aan de beurt geweest is, stokt het even; daarna
komt het vanzelf weer op gang - maar ook voor de 'tweede
ronde' kan je iemand van tevoren vragen om de zaak weer
op gang te brengen.

- lemand van de voorbereidingsgroep kan tot het slot wach-
ten en, nadat het stil gevallen is, als laatste gaan, als afslui-
ting.

- Zachte achtergrondmuziek helpt dat mensen zich niet
ongemalkkelijk voelen tijdens een eventuele pauze - maar
het kan ook de intensiteit storen; het is een afweging.

c) Wel of niet samen zingen?
Denk niet te gauw dat mensen dat toch niet willen of doen.
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Bijna iedereen zingt graag, zeker als je een bekende melodie
mee kan zingen. En samen zingen is een vaak gebruikt
gemeenschappelijk element. Bovendien is het juist een héél
waardevolle manier om zelf iets te doen en je tegelijkertijd in
de groep te kunnen verstoppen. En zingen helpt je emoties te
kanaliseren en het brok in je keel kwijt te raken.

Het is wel essentieel dat je het zingen 'veilig' organiseert.
Tip:

% Zorg voor goede muzikale begeleiding:

- Het liefst door een voorzanger of koortje (al zijn het er
maar drie), daar kan je het beste bij 'aanhaken’, hoef je het
minst bang te zijn dat iedereen je stem hoort als die een
keer overslaat.

- Door één of meer instrumenten (dan moet wel iemand dui-
delijk de inzetten aangeven).

- Als life-muziek niet voorhanden is, kan je een CD opzetten
(als die dan maar op het juiste nummer staat, juiste sterk-
te, op tijd weer uit wordt gezet etcl) Nadeel is dat popster-
ren nooit in een vast ritme blijven zingen en de meezingers
daardoor soms verkeerd inzetten.

d) Nazorg

Rituelen kunnen mensen diep raken.

En dat is goed en heilzaam.

Het is ook helemaal niet erg als iemand tijdens of na het ritu-
eel zit te huilen. Misschien komt er eindelijk iets los dat lang
vast heeft gezeten en lucht dat heerlijk op.

Sommige mensen hebben de behoefte om na afloop even
alleen te zijn en gaan in een hoek zitten. Zij hoeven niet perse
eenzaam te zijn.

Anderzijds kunnen de eigen diepe emoties mensen tijdens
een ritueel ook verrassen en overrompelen.

Daarom is het goed als jullie je als voorbereidingsgroep zo
open opstelt dat mensen die er behoefte aan hebben je durven
aanspreken, en dat je zelf je ogen openhoudt of iemand echt
overstuur raakt of zich langdurig afsluit. Dan kan je iemand
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ander de koffie best even aanspreken en de gelegenheid geven
om te vertellen wat het met haar/hem doet.

Ideaal zou het zijn als er bij zo'n bijeenkomst een profession-
al manwezig kon zijn (b.v. een pastor m/v; een humanistisch
randsvrouw/-man; een maatschappelijk werk/st/er) die tot
gesprekken bereid is, ter plekke, maar ook op een later tijdstip.
Als mensen iemand daar terloops leren kennen en vertrou-
wen, zoeken zij misschien later contact als zij daar behoefte
nan hebben.

Muar geef niet het ritueel in handen van een ‘beroeps’, het is
veel sterker als je het zelf doet.

Aankleding van de ruimte

#)Het stenen- en het spiegelritueel
Zo'n grote kaars met aidslint kun je zelf maken: in een
kaarsenwinkel of een hobbyzaak zijn dunne plaatjes
pekleurd kaarsvet te koop. Uit een rode plaat kan je een aids-
lint uitsnijden en op de kaars plakken. Het beste door het
lint boven de stoom van kokend water wat te verwarmen en
dan direct op de kaars te plakken.
Als je ook de kleine kaarsen met aidslintjes wilt versieren
kan je het beste kleine hoeveelheden rood kaarsvet (van die
plaatjes) in heet water zacht maken, tot dunne worstjes rol-
len en opplakken. Is wel behoorlijk veel werk, maar het
resultaat is erg mooi.
Als 'lasten' hebben wij kandelaars uit speksteen gebruikt.
Het leuke van speksteen is dat elke steen net weer een
andere kleur en een ander patroon heeft, ze zijn dus wer-
kelijk individueel. Bovendien voelt speksteen erg koud aan
en warmt dan snel op in je hand. e vindt ze in een
Wereldwinkel / Fair Trade Shop.
Onze spiegeltjes kwamen uit 5 drogisterijen. Je kunt ver-
moedelijk ook bij een spiegelzaak kleintjes laten snijden.
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b) Als je een tijdelijke stilteplek wilt inrichten

2
o

*,
o

Al
m

kies een hoek of kamer die rustig is maar wel makkelijk
toegankelijk; dit om de drempel zo laag mogelijk te hou-
den.
kaarsjes opsteken en wierookstokjes:
gebruik een groot dienblad uit materiaal dat niet kan bran-
den of smelten
bestrooi het met vogelzand (in elke dierenspeciaalzaak te
koop)
zet er een grote, brandende kaars bij.
zet er een mandje met waxinelichtjes naast.
wierookstokjes zijn altijd erg geliefd: met een stuk klei of
ander onbrandbaar materiaal waar je de stokjes in kan prik-
ken is dat makkelijk te realiseren.
plaats alles op een tafel met mooi tafellaken.
kleed het geheel aan met b.v. een bos bloemen, mooie ste-
nen, etc.
gemeenschapsquilt stofvariant:
zoom een flink stuk stof van een effen kleur om.
naai of teken er een groot aidslint op.
leg er dikke stiften in verschillende kleuren bij.
zet er evt. zelf al namen op, dan is duidelijk wat de bedoe-
ling is, en durven anderen makkelijker.
je kan ervoor kiezen om zo'n quilt elk jaar weer te gebrui-
ken en er alleen de nieuwe namen bij te zetten, of je maakt
elk jaar een nieuwe variant zodat iedereen opnieuw haar/
zijn doden een plek kan geven
gemeenschapsquilt kartonvariant:
maak uit rood karton een groot aidslint.
leg er plakkertjes in verschillende kleuren bij en pennen.
- de namen worden op de plakkertjes geschreven en op het
lint geplakt.
s je het geheel na de dag een permanente plaats geeft, evt.
et een brandende kaars of olielampje ervoor, heb je zelfs al

een herdenkingsplek.

38



% de muren:

- als je quilts hebt of posters van quilts kun je die natuurlijk
mooi gebruiken als het om een herdenking gaat.
je kan gedichtjes, foto's, aanzichtkaarten, etc. verzamelen
die bij de dag passen en ze op een groot doek spelden dat
je op de muur hangt, of je gebruikt een prikbord.

- je kan pennen en gekleurde briefjes erbij leggen zodat men-
sen zelf teksten op kunnen schrijven en opprikken.

Stichting Buddy Netwerk Den Haag heeft een mooie perma-
nente stilteplek. Als je een keer wilt gaan kijken: zij zijn tijdens
kantooruren open.

Tel: 070 - 364.95.00, Herengracht 3A, Den Haag.

De afdeling Amsterdam van de HVN heeft sinds Wereld Aids
Dag 2001 een mooie, zeer eenvoudige stilteplek, die in samen-
werking met ShivA is ontstaan. Als je een keer wilt gaan kijken:
Hij is toegankelijk tijdens alle activiteiten en meestal tijdens
kantooruren.

Tel: 020 - 689.39.15, 1€ Helmersstraat 17, Amsterdam.

20



CHECKLIST

Algemeen

o zijn alle taken tijdens de voorbereiding verdeeld.

« zijn alle taken tijdens de dag zelf verdeeld.

« liedbladeren kopiéren.

« muziekinstallatie checken en afstellen.

o geluidsinstallatie en micro checken en afstellen.

¢ mensen vragen die de spits afbijten / de rij sluiten.
« koffie en thee klaarzetten.

« liturgisch midden voorbereiden.

Materiaal stenenritueel
+ grote kaars met aidslint.
« tafelkleed of mooie doeken.
¢ liedbladeren.
+ (spek)stenen kandelaars.
(méér dan je mensen verwacht)
+ kaarsen die erin passen.
o lucifers die klaar liggen.
+ mandje o.i.d. om kandelaars bij ingang klaar te zetten.
+ als namen op de kandelaars komen:
* stickertjes
+ voldoende pennen

Materiaal spiegelritueel
+ grote kaars met aidslint.
+ tafelkleed of mooie doeken.
+ liedbladeren,
+ grote spiegel.
+ waxinelichtjes.
+ mandje o.i.d. voor theelichtjes.
+ kleine spiegeltjes.
(liefst heel wat méér dan het aantal mensen dat je verwacht)
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BIJLAGEN
Bijlage 1

THE ROSE

Some say love it is a river
That drowns the tender reed.
Some say love it is a razor
That leaves your soul to bleed.
Some say love it is a hunger
An endless aching need.

| say love it is a flower

And you it's only seed.

It's the heart afraid of breaking
That never learns to dance.

It's the dream afraid of waking
That never takes the chance.
It's the one who won't be taken
Who cannot seem to give,

And the soul afraid of dying
That never learns to live.

When the night has been too lonely
And the road has been too long,
And you think that love is only

For the lucky and the strong,

Just remember in the winter

Far beneath the bitter snows

Lies the seed that with the sun's love
In the spring becomes the rose.

(tekst & muziek: Amanda McBroom)
(gezongen door Bette Middler)

A1



Bijlage 2
THAT'S WHAT FRIENDS ARE FOR

And | never thought I'd feel this way
And as far as I'm concerned

I'm glad | got a chance to say

That | do believe | love you.

And if | should ever go away
Well then close your eyes and try
To feel the way we do today

And then if you can remember:

refrein:

Keep smiling, keep shining

Knowing you can always count on me, for shure -
That's what friends are for.

For good times, and bad times

I'll be on your side for evermore -

That's what friends are for.

Well you came and opened me
And now there's so much | see
And so by the way | thank you.

And then the times when we're apart
Well then close your eyes

And go towards the calling from my heart
And then if you can remember:

refrein:

Keep smiling, keep shining

Knowing you can always count on me, for shure -
That's what friends are for.

For good times, and bad times

I'll be on your side for evermore -

That's what friends are for.

(tekst & muziek: B. Bacharach & C. Bayer Sager)
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Bijlage 3
WIE BEN |’ ALS MENS ZONDER EEN ANDER?
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Wat ben j'als mens zonder een ander
die voor je liefde open staat?

Hoe kan een mens die heel alleen staat
vreugde en vriendschap ondergaan?
Als je geen liefde

zou kunnen voelen,

waar was liefde dan,

geen mens wist er iets van.

Waar ben j'als mens zonder een ander
die je je droom vertellen mag?

Hoe kan een mens die heel alleen staat
leven en dromen dag en nacht?

Als je niet samen

zou mogen dromen

waar het heen moet gaan,

geen mens kon dan bestaan!

Bewerking: Inge Berendsen; oorspronkelijke auteur onbekend
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ALS ALLES DUISTERIS,
ONTSTEEK DAN EEN LICHTEND VUUR

Bijlage 4
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“Mijn verhaal begint in 1992, het moment waarop ik sero-
positief werd. In 1994 kreeg ik de diagnose aids. Sinds een
aantal jaren bereid ik de viering van Aids Memorial Day in
Den Haag mee voor.

Tijdens het brainstormen over het programma van Aids
Memorial Day 2000 werd eenieder gevraagd waar hij/zij
het meest mee zat ten aanzien van aids. lk vergeleek mijn
ziekte toen met een last in de vorm van een koffertje, die ik
voor altijd met mij mee zal moeten dragen. Meestal ben ik
zelf heel goed in staat dat koffertje mee te sjouwen, af en
toe heb ik behoefte aan iemand die mij helpt het koffertje te
dragen. En heel soms is het nodig dat een ander het koffer-
tje even van mij overneemt, omdat de last te zwaar is
geworden. Tot het weer beter gaat en ik weer in staat ben
mijn eigen last, en dus mijn koffertje, te dragen.

Dit beeld hebben wij toen omgebouwd tot een ritueel waar-
bij onze ‘lasten’ gesymboliseerd werden door stenen kande-

laartjes die wij gezamenlijk ‘verlicht’ hebben.

Aids Memorial Day 2000 heeft voor mij een extra betekenis
gekregen, juist omdat mijn beleving van aids omgezet is in
een ontroerend en emotioneel ritueel.

Het kandelaartje staat bij mij thuis, ik brand er nog vaak
een kaarsje in. Sinds Aids Memorial Day 2000 heb ik mijn
koffertje steeds zelf kunnen dragen. Dit mooie ritueel heeft
daaraan zeker bijgedragen, het heeft mij sterker gemaakt.”

Ger ).M. Smits, Den Haag



